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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   1 februari  2026 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: dr.    Mar van der Veer 
Ouderling: mw.  Lysbeth Strating 
Diaken: dhr.  Jan Kleinjan   
Organist: dhr.  Dhr.  Edu de Goffau 
Koster: mw.  Tanja Jeremiasse 
Videoteam: dhr.  Cees van der Zwaag 
Gastvrouw mw.  Betsy van Dijke 
 
 
 
VOORBEREIDING 
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Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied   467 : 1,2 en 3  uit  Liedboek 1973    (gemeente gaat staan) 

1.  O eeuwge Vaderr, sterk in macht, 

wiens arm betoomt der baren kracht, 

die wijst de grond-looz’ oceaan 

de hem gestelde perken aan, 

o wil verhoren onze beê 

voor hen die zijn in nood op zee ! 

 

2.  O Christus, wiens bestraffend woord 

door wind en water werd gehoord, 

die onder ’t stromen rustig sliep, 

en wandeld’ over ’t  schuimend diep, 

o wil verhoren onze beê 

voor hen, die zijn in nood op zee ! 

 

3  O Geest, die op de grote vloed 

gelijk een vogel hebt gebroed, 

breng Gij ’t geweld der zee tot staan 

en laat de mens met vrede gaan. 

O wil verhoren onze beê 

voor hen, die zijn in nood op zee ! 

 

Groet en bemoediging   (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 

(De gemeente gaat zitten) 
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Psalm van de zondag   Psalm 66 : 1, 5 en 7  Breek aarde uit in jubelzangen  

 

1  Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel de aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

5  Ik kom met gaven in mijn handen. 

Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 

en brengt U, Heer, de offeranden, 

U in benauwdheid toegezegd. 

Brandoffers wil ik U bereiden 

en zoete geuren op doen gaan. 

Ik wil U heel mijn leven wijden: 

aanvaard het, neem mijn offer aan. 

 

7  De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 

 

Kyriëgebed 

 

Glorialied    Lied 302 : 1 en 2   God in den hoog’alleen zij d’eer    (staande) 

 

1  God in den hoog’ alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 

daarom, dat nu en nimmermeer 

ons deren nood en schade. 

God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

Hij heeft de vrede weergebracht; 

de strijd heeft thans een einde. 
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2  U, Vader, U aanbidden wij, 

wij zingen U ter ere; 

onwrikbaar staat uw heerschappij, 

voorgoed zult Gij regeren. 

Gij hebt onmetelijke macht, 

uw wil wordt onverwijld volbracht. 

Die Heer is onze koning. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing uit de Tora, Exodus 20 : 1- 17  

1  Toen sprak God deze woorden: 

2  ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 
3  Vereer naast Mij geen andere goden. 

4  Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel 

hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.  

5  Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld 

geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen 
daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht;  

6  maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in 

het duizendste geslacht. 
7  Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt 

laat Hij niet vrijuit gaan. 
8  Houd de sabbat in ere als een heilige dag.  

9  Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,  

10  maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan 

mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw 

slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de 
stad wonen.  

11  Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee 
met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft 
de HEER de sabbat gezegend en geheiligd. 
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12  Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het 

land dat de HEER, uw God, u geven zal. 
13  Pleeg geen moord. 

14  Pleeg geen overspel. 
15  Steel niet. 

16  Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
17  Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op 

zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 
 

Zingen    Psalm 19  : 3      Volmaakt is ’s Heren wet  

 

3  Volmaakt is 's Heren wet, 

die ons verkwikt en redt, 

waarbij de ziel herleeft. 

Getrouw en gans gewis 

is Gods getuigenis, 

dat dwazen wijsheid geeft. 

Des Heren woord is goed, 

wie zijn bevelen doet, 

zijn hart wordt opgetogen. 

Recht is het woord van God 

en louter zijn gebod, 

een licht voor onze ogen. 

 

Lezing uit de Brieven  Romeinen 12 : 9 – 17  

9  Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede 

toegedaan.  

10  Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de 

ander hoger dan uzelf.  

11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest 

en dien de Heer.  

12  Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 

tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  
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13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.  

14  Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.  

15  Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.  

16  Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 

nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.  

17  Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede 

te doen.  

 

Zingen     Lied 973   :  1,2,3 en 4       Om voor elkaar te zijn  

 

1  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

halleluja, 

 

2  om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 

 

3  om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 

 

4  roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja! 

 

Lezing uit het Evangelie  Mattheus 5 : 1 -  12 

1  Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met 

zijn leerlingen om zich heen.  
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2  Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

3  ‘ Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

4  Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 

5  Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 

6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
7  Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 

9  Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

10  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

11  Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en 
van allerlei kwaad betichten.  

12  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo 

immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 

Zingen Hemelhoog  88     Zoek eerst het Koninkrijk van God 

 

Zoek eerst het koninkrijk van God 

1.  Zoek eerst het koninkrijk van God, 

En zijn gerechtigheid 

En dit alles ontvangt u bovendien 

Hallelu, Halelu 

Haleluja, Halleluja 

 

2  Men kan niet leven van brood alleen, 

Maar van ieder woord 

Dat door de Heer gesproken wordt. 

Hallelu,  Hallelu, 

Halleluja,  Halleluja. 
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3  Bidt en u zal gegeven zijn, 

Zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan. 

Halelu,  Halelu, 

Haleluja, Halleluja. 

Overdenking van het Woord 

Meditatief orgelspel 

Zingen  Lied 996  :  1,2,3 en 4     Om eenvoudigen van geest  

 

1  Om eenvoudigen van geest 

aan wie de hemel toegezegd is, 

hen die wonen in verdriet 

en voor wie vreugde weggelegd is, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van het kwaad genezen. 

 

2  Om zachtmoedigen van hart, 

geroepen om het land te erven, 

hen die hongeren naar recht 

en die Gij recht zult doen verwerven, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van bedrog genezen. 

 

3  Mensen van barmhartigheid, 

die uw barmhartigheid zal sparen, 

al wie met een zuiver hart 

U eenmaal ziende zal ervaren, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil van blindheid ons genezen. 

 

4  Vredebrengers onder ons, 

die Gij uw kinderen zult heten, 

mensen om uw naam vertrapt, 

die zich in U geborgen weten, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van onszelf genezen. 
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Aansluitend inzameling van de gaven. 

 1e collecte voor  Wereld diaconaat Bangladesh (L) 
 2e collecte voor  ZWO 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 

 

Tijdens de collecte wordt Urbi Caritas gezongen, 568a. 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied   763 :  1,2,3, 4 en 5       Zij zullen de wereld bewonen       (staande)   

 

1  Zij zullen de wereld bewonen, 

zij namen het wonder ter hand, 

de mensen van nacht en nevel 

brengt Hij naar het heilige land. 

 

 

2  Er zal geen verzengende hitte, 

geen dorst en geen honger meer zijn 

want Hij zal ze weiden aan water 

dat vloeit uit het hart der woestijn. 

 

3  En Hij maakt de hoogte begaanbaar 

en Hij baant een weg door de zee, 

van alle vier einden der aarde 

brengt Hij zich een volk bijeen. 
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4  De hemel roept uit Halleluja, 

de aarde brengt leven tot stand, 

de bergen bezwijken van vreugde, 

de wereld wordt vaderland. 

 

5  Ten dage der grote genade 

als God de gebeden beloont, 

dan zullen de volkeren weten 

dat Hij bij de mensen woont. 

 

Zegen      (gezongen AMEN) 

 
 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  8 februari 2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat ds.  Marina van der Zwaag   voor. 
 
Herdenken bij het monument in de polder 
In de eerste plaats zal op 1 februari 2026 om 12.00 uur een plechtige 
herdenking worden gehouden  voor alle slachtoffers aan de Slikkenburgseweg, 
nabij de St. Ignatiusdijk. Hierbij zal burgemeester Mulder van de gemeente 
Bergen op Zoom aanwezig zijn. Zij zal namens de gemeente het woord voeren. 
Ook het Waterschap Brabantse Delta zal aanwezig zijn in de persoon van 
dijkgraaf  J. Bengevoord, ook hij zal het woord voeren. Tevens is het 
gemeentebestuur van Steenbergen vertegenwoordigd in de persoon van 
wethouder Remery. 
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Ook is aanwezig mevrouw Magdalena Wanrooij.  Ze is de kleindochter van Piet 
Roks, die zwaar getroffen is door de ramp. Ze woont in Limburg en ook zij zal 
het woord voeren. 
Er zal een kranslegging plaats vinden bij het monument “Signalen in het 
landschap” met de 78 rozen, wat verwijst naar alle slachtoffers. Na de 
kranslegging wordt een stiltemoment gehouden en wordt The last Post 
gespeeld. 
De bijeenkomst wordt geleid door de heer van den Eijnden, voorzitter van de 
stichting. 
De herdenking duurt ongeveer 45 minuten. 
Na afloop is er een ontmoetingsmoment in het heemhuis “Hof van Ram” te 
Halsteren met koffie/thee: De Beeklaan 29a te Halsteren. 
 
Openkerk 
Zaterdag 7 februari 2025 Sint-Martinuskerk, 10.30 – 13.00 uur 
Nick Verkerke uit Sint-Philipsland speelt voor ons op het orgel en/of de piano. 
Van harte welkom. 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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